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DE EERSTE 100 DAGEN 
 
Graag ga ik in op de vraag van de 
redactie van DN om naar aanleiding 
Ǿŀƴ ΨŘŜ ŜŜǊǎǘŜ ƘƻƴŘŜǊŘ ŘŀƎŜƴ 
ŘŜƪŜƴŀŀǘ aŀŀǎǘǊƛŎƘǘΩ ƳƛƧƴ ƛƴŘǊǳƪƪŜƴ 
met u te delen.  
 
De beginwoorden van het dankwoord 
op het einde van de indrukwekkende 
installatie op 6 november 2016 jl. zullen 
mij nog wel lang vervolgen: ΨHet circus 
ƪŀƴ ōŜƎƛƴƴŜƴΧΗΩ De woorden die 
volgden maar die niet door iedereen 
gehoord werden spraken over het 
vertrouwen dat mij door de bisschop en 
anderen geschonken was om dit ambt 
met hetzelfde vertrouwen te 
aanvaarden. Het is niet zozeer de 
kennis, de kunde of de ervaring die bij 
dit ambt en deze benoeming 
noodzakelijk zijn, maar het vertrouwen 
waarmee je in het leven staat. 
Vertrouwen dat door geloof en gebed 
gevoed wordt. 
 
Na de feestelijkheden in november en 
kerkelijke feestdagen in december werd 
het stiller. De laatste verhuisdozen 
ǿŜǊŘŜƴ ƻǇƎŜǊǳƛƳŘ Ŝƴ ΨƘŜǘ ƎŜǿƻƴŜ 
ƭŜǾŜƴΩ ƪƻƴ ƭŀƴƎȊŀŀƳŀŀƴ ōŜƎƛƴƴŜƴ. 
±ŜǊƘǳƛȊŜƴ Ŝƴ ΨǾŀƴ ōŀŀƴ ǾŜǊǿƛǎǎŜƭŜƴΩ 
hebben een enorme impact. Dat heb ik 
wel ervaren. Alles wat vertrouwd was 
was opeens verdwenen, maar 
gaandeweg kwam er ook meer 
bekendheid met de nieuwe situatie. 
Heel wat mensen geven er blijk van dat 
ik welkom ben. ΨEine van usΩ -worden is 
een lang, zo niet onmogelijk proces 
maar toch ben ik er graag aan 
ōŜƎƻƴƴŜƴΦ ²ŀƴǘ ȊƻΩƴ ǾŜǊǘǊƻǳǿŘŜ 
omgang ( eine van us) is mijns inziens  
 

 

nodig om dat te kunnen doen en te 
kunnen zijn waarvoor ik gekomen 
ben.  
 

ΨEr is veel porselein in MaastrichtΩ 
zo concludeerde ik tussentijds. 
En porselein is mooi, vaak uniek en 
én doorgaans erg breekbaar. 
tƻǊǎŜƭŜƛƴΧƛƴ ȊƻǾŜŜƭ ǾŀǊƛŀǘƛŜǎΗ 
Verpakt in tradities, in broeder-
schappen, in persoonlijke 
verworvenheden, in clubjes en vaste 
gewoonten. Maar ook in mensen 
zelf, in hun hart. Breekbare, broze 
poses van mensen met bittere en 
ook mooie ervaringen die maar 
zelden gedeeld kunnen worden en 
daarom als porselein veilig 
opgeborgen worden. Daar moet 
maar niemand aankomen, stel je 
voor dat het (open-!)breekt.  
 
In de loop van het leven leerde ik de 
kwetsbaarheid van kracht en de 
kracht van kwetsbaarheid. Die les 
leerde ik al eerder en maakte mij 
bereid om die kwetsbaarheid de 
ruimte te geven; bij mijzelf en 
vooral ook bij de ander.  

Pastoor-deken John Dautzenberg 

ALS JE OVER HET WATER WILT LOPEN 

MOET JE WEL EERST UIT DE BOOT STAPPEN! 

mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
mailto:dekenaat.maastricht@gmail.com
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5Ŝ ŜŜǊǎǘŜ млл ŘŀƎŜƴΧ van Dr. Joep         

  
WŀΣ ƻƻƪ ƛƪ ǿŜǊŘ ƎŜǾǊŀŀƎŘ Ŝƴ ǿƛƭ ƻƻƪ ǿŀǘ ǊƻŜǇŜƴ ƛƴ ŘŜȊŜ ǎǇƻƴǘŀƴŜ ΨwƻŜǇ Ǿŀƴ WƻŜǇΩΦ  
Weet je dat ik niet wist waar Maastricht lag? Kun je je dat voorstellen? Maar toen ik hoorde 
dat Maastricht aan de Maas lag, was ik gerust. Want ik ben aan de Maas geboren, in Steyl, 
ȊƻΩƴ тр kilometer noordwaarts. Tegen het verschijnen van deze nieuwe editie van Dekenaal 
Nieuws zal ik zes jaar worden. Ja, je zƛŜǘ ƘŜǘ ƎƻŜŘΣ ƛƪ ōŜƴ ŜŜƴ .ƻǊŘŜǊ /ƻƭƭƛŜΣ ȊƻΩƴ ƘƻƴŘ ǿŀŀǊƳŜŜ 
ƧŜ ƪǳƴǘ ƭŜȊŜƴ Ŝƴ ǎŎƘǊƛƧǾŜƴΧǾŀƴŘŀŀǊΗ 
Mijn eerste 100 dagen waren eerlijk gezegd nog geen honderd dagen. Ik kwam iets later dan 
mijn baasje en was tussentijds nogal eens op reis. Maar goed, de tijd dat ik er wél was, was 
ƛƴǘŜƴǎƛŜŦΣ ȊŜƎ ƳŀŀǊ ǘǊƻǇƛǎŎƘΦ hƻƪ ǾƻƻǊ ƳƛƧ ǿŀǎ ƘŜǘ ǿŜƴƴŜƴΗ aŀŀǊΧ ƛƪ ōŜƴ ƎŜǿŜƭŘƛƎ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΣ 
ƛƪ ƪŀƴ ƴƛŜǘ ŀƴŘŜǊǎ ǎŎƘǊƛƧǾŜƴΦ ²ŜǊƪŜƭƛƧƪ ǿŀŀǊΦ ¢Ƙǳƛǎ ǾƻŜƭŜƴ ƛǎ ǾƻƻǊ ƳƛƧ ƳŜŜǊ ŜŜƴ ƪǿŜǎǘƛŜ Ǿŀƴ ΨōƛƧ 
ǿƛŜ ōŜƴ ƧŜΚΩ !ƭǎ ƳƛƧƴ ōŀŀǎƧŜ ƛƴ ŘŜ ōǳǳǊǘ ƛǎ Řŀn vind ik dat prima. Maar als ik ergens anders ben, 
bij mensen die goed voor mij zijn, dan voel ik me ook thuis. Dan voel ik mij op mijn gemak en is 
er niets aan de hand.  
aŜƴǎŜƴ ƘƻƻǊ ƛƪ ǾŀƪŜǊ ǾǊŀƎŜƴ ƘƻŜ ƘŜǘ ƪƻƳǘ Řŀǘ ƛƪ Ȋƻ ǊǳǎǘƛƎ ōŜƴΥ ΨIŜǘ ƛǎ ǘƻŎƘ ŜŜƴ .ƻǊŘŜǊ /ƻƭƭƛŜΚΩ 
aŜǘ ȊƻΩƴ ƻƴŘŜǊǘƻƻƴ Ǿŀƴ ΨŘƛŜ ƳƻŜǘŜƴ ǘƻŎƘ ǾŜŜƭ ōŜǿŜƎƛƴƎ ƘŜōōŜƴ Ŝƴ ŘƛŜ ǿƛƭƭŜƴ Ŏƻƴǎǘŀƴǘ ōŜȊƛƎ 
ȊƛƧƴΚΩ Lƪ Ȋŀƭ ƘŜǘ ƧǳƭƭƛŜ ǾŜǊƪƭŀǇǇŜƴΧΦ aƛƧƴ ōŀŀǎƧŜ ŀƴǘǿƻƻǊŘǘ ƛƳƳŜǊǎ ǎǘŜŜǾŀǎǘΤ Ψ.ƛŘŘŜƴ ŘƻŜǘ ǾŜŜƭΗΩ 
Maar ik denk dat het klopt. Als mijn baasje bidt en zo tot rust komt, dan ben ik bij hem in de 
buurt. Die rust neem ik over. Ik ben ook vaker in de sacristie en volg ik via de geluidsapparatuur 
ŘŜ IΦ aƛǎΧΦƛƪ ōŜƴ Řŀƴ ŞŞƴ Ŝƴ ŀƭ ǊǳǎǘΦ WŜ ƘƻŜŦǘ ƳƛƧ ƴƛŜǘ ǘŜ ƎŜƭƻǾŜƴΣ ǾǊŀŀƎ ƘŜǘ ƳŀŀǊ ŀŀƴ ŘŜ 
verschillende kosters. 
 
Heus, ōƛŘŘŜƴ ōǊŜƴƎǘ ǘƻǘ ǊǳǎǘΦ 9ƴ ƛƪ ƪŀƴ ƧŜ ǾŜǊȊŜƪŜǊŜƴΧŘƛŜ ŜŜǊǎǘŜ млл ŘŀƎŜƴ ǿŜǊŘ ǾŜŜƭ ƎŜōŜŘŜƴΗ 

Daarin volg ik het voorbeeld van de 
Heer die ook juist de kwetsbaarheid van 
het leven verkoos. Als kerkgemeen-
schap, als parochie en in groter verband 
ŀƭǎ ŘŜƪŜƴŀŀǘ ƪǳƴƴŜƴ ǿŜ ŘŀŀǊ ƳŜǘ ȊΩƴ 
allen aan meewerken. Er liggen heel 
wat uitdagingen op ieder van ons te 
wachten. 5Ŝ ǿŜǊŜƭŘ ǎǘŀŀǘ Ǿŀŀƪ ƻǇ ȊΩƴ 
kop, oude zekerheden worden relatief, 
het geloof en het vertrouwen in God en 
ƛƴ ŘŜ ŀƴŘŜǊ ƛǎ ǘŀƴŜƴŘŜ Ŝƴ ǘƻŎƘΧ en 
ǘƻŎƘΧ verlangen velen naar een betere 
wereld, naar méér houvast, naar echte 
spiritualiteit die leven geeft.  
 
Ik heb in deze honderd dagen heel wat 
welwillende mensen ontmoet. Mensen 
die de schouders ophalen en zich 
afvragen waarom het moet gaan zoals 
het altijd is gegaan. Mensen die de 
tekenen van deze tijd willen verstaan 
en niet bang zijn om nieuwe wegen in 
te slaan. De flonkerende ogen van 
kinderen die zich voorbereiden op hun 
Communie, de ouders die dankbaar zijn 
voor de geboorte van hun kindje, de 
enthousiaste bruidsparen, vele ς ook 
jonge ς mensen die zich willen inzetten 
om de heiligdomsvaart 2018 tot een 
oprechte, inspirerende pelgrimstocht 
voor velen te laten worden. Ik denk ook 
aan de kerkbestuurders die met 
plichtsbesef verantwoordelijkheid 
dragen voor vele materiële zaken en 
niet op de laatste plaats denk ik aan de 
(emeriti-ύŎƻƭƭŜƎŀΩǎ ƻƴŘŜǊ ǿƛŜ ƳƛƧƴ 
directe collega Henyer Garcia, een 
jonggeboren veulen in een groene wei. 
Samen Kerk, Samen Sterk.  
 
Bij de voordeur van de pastorie staat 
een stenen drinkbak. Er lag al die tijd 
donkere potgrond in. Vergeten 
herfstbladeren bedekten de bak en 
maakten hem nóg onopvallender.  
In de laatste veertien dagen gebeurde 
het dan. De grond barstte open.  
Talloze narcisjes staken hun kop op.  
Nu zwieren ze in de frisse wind en de 
lenteregen. De stenen en versteende 
ƻƳƎŜǾƛƴƎ ƪƻƳǘ ǘƻǘ ƭŜǾŜƴΧƘŜǘ ƛǎ ƭŜƴǘŜ 
geworden. Een prachtige bemoediging 
voor mijzelf en voor ieder die het ziet, 
ΧΦΦƳŜǘ Řŀƴƪ ŀŀƴ ŀƭƭŜƴ ŘƛŜ ƳŜǘ 
vertrouwen zaaien en poten. 
 
Laat het maar lente worden! 
       
John Dautzenberg, pastoor-deken 
  

59 99w{¢9 млл 5!D9bΧ 

 Beste mensen, 
  
De tijd gaat zo snel! Soms zó snel dat ik 
me nauwelijks kan realiseren waar ik 
aan toe ben. 
 
Ik neem nu de tijd om stil te staan en 
over die laatste drie maanden na te 
denken. Ik heb in die tijd veel  
meegemaakt; ouderavonden, lesgeven 
aan communicantjes en vormelingen, 
gesprekken met doopouders en bruids-
paren, ontmoetingen met mensen bij 
de ziekencommunie, vergaderingen en 
natuurlijk de dagelijkse ontmoetingen 
met parochianen in de heilige Mis of 
daarbuiten. 
 

 Alles bij elkaar is dit heel veel en heel 
intensief geweest.  
Maar gelukkig ben ik niet alleen. 
Dankzij de goede samenwerking met de 
deken en alle mensen die zich inzetten 
om het werk van de kerk handen en 
voeten te geven. Het is voor mij de 
eerste benoeming in het bisdom 
Roermond. Ik maak dus nu ook van 
nabij mee hoe het kerkelijk leven in 
Limburg verloopt. Daar heb ik heel veel 
van geleerd en daar ben ik ook erg 
dankbaar voor.  

 

Zeker wil ik niet vergeten te onder-
strepen dat ik mij heel welkom voel. 
Veel mensen zijn open en hartelijk en 
dat vind ik erg mooi en dat doet mij 
erg goed. 
 
Ik hoop te mogen meewerken aan de 
toekomst van de Kerk door het Woord 
van God te zaaien en het Evangelie van 
Jezus te verspreiden. De oogst laat ik 
graag aan anderen. Het gaat niet om 
mijzelf maar om mensen met Christus 
te verbinden. Die kans heb ik hier bij 
jullie volop. Ik ben heel graag hier bij 
jullie en wil u vragen om mij ς op de 
weg naar de priesterwijding op 10 juni 
a.s. ς met uw gebed te begeleiden. 
  

Kapelaan Henyer Garcia Leon 
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SLOTVIERING DON BOSCO 

 

Op zaterdag 14 januari jl. werd 
de Don Boscokerk in het 
Heugemerveld met een 
plechtige slotviering aan de 
eredienst onttrokken.  
Reeds eerder had bisschop 
Frans Wiertz het decreet 
uitgevaardigd waarin tot sluiting 
van het kerkgebouw werd 
besloten. 
 
½ƻΩƴ ƭŀŀǘǎǘŜ ƘŜƛƭƛƎŜ aƛǎ ƛǎ ŜŜƴ 
emotioneel gebeuren. Natuurlijk 
kunnen we verstandelijk redeneren dat 
Maastricht op dit moment veel te veel 
kerkgebouwen heeft in relatie tot het 
aantal mensen dat op zondag naar de 
kerk gaat. En ja, het gaat in onze kerk 
niet om gebouwen maar om mensen, 
de boodschap van de lieve Heer gaat 
verder, en een kerkgebouw is ook 
ΨmaarΩ een gebouw dat ooit is besloten 
om te bouwen. In de naoorlogse jaren 
werden heel wat kerken in Maastricht 
gebouwd. Dat was bisdombeleid. 
Er werden bouwpastoors benoemd en 
in menige nieuwbouwwijk was de 
parochie het gemeenschap-
aanwakkerend centrum. 
 
Toch doet het pijn als een kerk dicht 
moet.  
De laatste heilige Mis werd 
gecelebreerd door Deken Dautzenberg. 
Samen met Pastoor Honings, de 
administrator (tijdelijke pastoor) van de 
Don Bosco parochie, met de priesters 
die de laatste jaren de vaste 
celebranten waren in de Don Bosco, de 
pastoors Eijssen, Jansen en Lemmens, 
en met kapelaan Henyer Garcia.  
 
Tijdens de heilige Mis werd stilgestaan 
bij de hoogtepunten en de 

dieptepunten uit de parochie-
geschiedenis. Diverse sprekers kwamen 
aan het woord om hun ervaringen met 
de aanwezige kerkgangers te delen. 
Enkele bijzondere en typische ΨDon 
Bosco tekenenΩ werden plechtig 
getoond en een week later de H. Hart 
van Jezuskerk aan de Heerderweg 
binnengedragen. Zo blijft Don Bosco 
aanwezig! 
 
Een kerk is een thuis geworden voor 
mensen. De kinderen zijn er gedoopt, 
de begrafenis van pap of mam, 
jarenlang misdienaar of lector geweest 
en noem maar op. Mensen hebben een 
band met dat gebouw, het is méér 
geworden dan maar wat stenen.  
In het licht van een boodschap die 
eeuwigheidswaarde heeft, beleven we 
ȊƻΩƴ ƪŜǊƪƎŜōƻǳǿ ƻƻƪ ŀƭǎ ǘƛƧŘƭƻƻǎ Ŝƴ 
denken we dat het er altijd heeft 
gestaan en kunnen we ons niet 
voorstellen dat het ooit zal verdwijnen. 
Toch weten we heel goed dat de meest 
monumentale gebouwen, inclusief alle 
topmonumenten, van voorbijgaande 
aard zijn. Geen steen zal gespaard 
blijven uiteindelijk. Zelfs de Neder-
landse tekst van Onze Vader blijkt 
betrekkelijk te zijn! 
 
Een bijzondere blijk van waardering 
werd uitgesproken richting het 
kerkbestuur. Zij hebben de parochie 
gedragen, zeker in de laatste tientallen 
jaren waarin geen pastoor meer werd 
benoemd voor de parochie. Zonder hun 
inzet was de kerk al vele jaren eerder 
op slot gegaan. Zij verdienen ons aller 
waardering, hetgeen tot uitdrukking 

kwam met een bloemetje en een 
hartverwarmend applaus van de 
aanwezige kerkgangers.  
Zij hebben nog de taak om samen met 
het bisdom te zoeken naar mogelijke 
herbestemming van het gebouw.  
 
Wie eens mijmerend door de lege Don 
Boscokerk loopt vraagt zich af: ΨHoe is 
het toch mogelijk, in amper een halve 
eeuw?Ω De grote tegenstelling tussen de 
bloeiende parochie van de beginjaren 
en de verdampte kerkgemeenschap van 
nu. De Don Bosco was in Maastricht 
een bijzonder bloeiende parochie in 
een wijk die in die jaren booming was. 
Van de top naar een dieptepunt in zo 
korte tijd! En zo ging het met het hele 
kerkelijk leven in Nederland.  
 

Na de heilige Mis kom je dan in de 
sacristie, trekt de misgewaden uit en 
denkt: ΨZo, dat was het dan, weer een 
kerk dicht in Maastricht, nog 15 te 
gaanΩ. Het doet pijn. Het raakt je diep 
van binnen als priester omdat het zo 
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haaks staat op wat je wilt. Is het dan nu 
onze taak om structuren uit het 
verleden af te bouwen? We zijn 
letterlijk en figuurlijk de volkskerk aan 
het begraven. Gelukkig was er nog een 
kop koffie en een heerlijk stuk vlaai, 
verzorgd door de vrijwilligers. Even 
napraten! Een gebouw gaat dicht. 
Mensen blijven, vriendschappen blijven 
bestaan! Een dubbel gevoel. Als iedere 
ȊƻƴŘŀƎ ȊƻΩƴ ōŜǘǊƻƪƪŜƴƘŜƛŘ ǿŀǎ ŀƭǎ ōƛƧ 
deze viering, had de Don Bosco 
natuurlijk nooit dicht gehoeven.  
 
Zolang het voormalig kerkgebouw nog 
geen definitieve koper of nieuwe 
bestemming heeft, zullen onze 
protestantse broeders en zusters het 
gebouw nog regelmatig blijven 
gebruiken voor hun vieringen. Hiermee 
proberen we ook verpaupering van het 
gebouw tegen te gaan. Het kerkgebouw 
is dicht maar de parochie bestaat nog. 
De parochiekerk voor het gebied van 

het Heugemerveld is nu de H. Hart van 
Jezuskerk, de Koepelkerk.  
 
De kerkbesturen vergaderen samen en 
proberen de overgang zo soepel en 
goed mogelijk te laten verlopen. Dat 
gaat heel goed, zo mag ik met 
dankbaarheid constateren.  
 
Kijkend naar de toekomst zal er 
bestuurlijk veel meer samengewerkt 
moeten worden. Kerkbesturen die een 
of twee parochies besturen, zijn 
eigenlijk niet meer van deze tijd. Dat er 
nog parochies bestaan die een pastoor 
delen maar tegelijk van die pastoor 

verwachten dat hij met meerdere 
kerkbesturen afzonderlijk aan tafel gaat 
omdat zijzelf niet willen samenwerken, 
is al helemaal niet uit te leggen.  
 
Kerkgebouwen en parochies zijn 
gebouwd door mensen en opgericht als 
gevolg van bisdombestuur. 
De boodschap in dienst waarvan zij 
bestaan is onze kerntaak. Dat is de 
boodschap die Sint Servaas ons is 
komen brengen. Mogen we die in ere 
houden, beleven en uitdragen. Vroeger 
als volkskerk, in de toekomst als een 
missionerende kerk die uitnodigend wil 
zijn voor alle mensen van goede wil. 
Geloven is een keuze, maak de keuze 
maar! 
 
Pastoor Jack Honings, 
Pastoor Parochiefederatie Maastricht 
Zuid-West, Administrator Don Bosco- 
en H. Hart van Jezusparochie 
(Koepelkerk)

  

Nieuwjaarsreceptie Dekenaat 

Maastricht - Meerssen 

 6 januari 2017 
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Benoemingen 
Bron: Bisdom Roermond 
 
Dekenaat Maastricht 
De hoogeerwaarde heer John 
Dautzenberg is met ingang van 
6 november benoemd tot pastoor van 
de parochies H. Servatius, H. Anna en 
H. Lambertus, alle te Maastricht, en tot 
deken van het dekenaat Maastricht.  
Hij was voorheen pastoor in Tegelen 
(zie dekenaat Venlo). 
 
De eerwaarde heer Kees Bekker is met 
ingang van 1 november benoemd tot 
permanentdiaken van de parochies HH. 
Petrus en Paulus, San Salvator en 
Onbevlekt Hart van Maria, alle te 
Maastricht. Hij ontving op 29 oktober 
uit handen van de bisschop de 
diakenwijding. 
 
De eerwaarde heer Henyer Garcia Leon 
is met ingang van 1 november 
benoemd tot diakenassistent van de 
parochies H. Servatius, HH. Anna en 
Lambertus te Maastricht. Hij ontving op 
29 oktober uit handen van de bisschop 
de diakenwijding. 
 
De eerwaarde heer Geraldo de 
Vasconcelos c.o. is met ingang van 
1 november benoemd tot diaken-
assistent van de parochie H. Martinus 
te Maastricht (Wyck). Hij ontving op 
29 oktober uit handen van de bisschop 
de diakenwijding.  
 

 Pastoor R. Schols stelt zich voor 
als nieuwe pastoor in de 
parochies van Maastricht-West 

 
Beste toekomstige parochianen 
 

Op 12 februari jl. ben ik als pastoor 
geïnstalleerd in de parochies van 
Maastricht West. Ik wil mij graag aan u 
voorstellen: 

Ik ben geboren in Kerkrade. In mijn 
kinderjaren, dat wil zeggen van 2 tot en 
met 9 jaar, heb ik in Breda gewoond. 
Hier heb ik mijn Eerste Communie 
mogen ontvangen. Daarna, zijn wij in 
Nieuwenhagen gaan wonen. Dit is een 
kerkdorp van de gemeente Landgraaf 
tussen Kerkrade en Heerlen. Ik heb na 
de lagere school de LTS, richting 
motorvoertuigentechniek, gevolgd. In 
1991 ben ik naar het Grootseminarie 
Rolduc gegaan. In 1998 ben ik tot 
diaken gewijd en in 1999 tot priester. 
Vanaf deze tijd ben ik kapelaan geweest 
in Bunde, Geulle en Moorveld, drie 
kerkdorpen in de gemeente Meerssen, 
nu behorend bij het dekenaat 
Maastricht, maar toen tot het dekenaat 
Meerssen. In 2005 ben ik pastoor 
benoemd in drie parochies: Ottersum, 
Ven-Zederheide en Milsbeek. In 2014 
kreeg ik hier drie parochies bij: 
Middelaar, Mook en Molenhoek. .  
Ik heb me altijd vooral toegelegd op de 
evangelisatie van jongeren. Hierbij laat 
ik mij inspireren door de Heilige Don 
Bosco die dit deed in de 19

de
 eeuw in 

Turijn. Voor mij is de gemeenschap die 
de kerk is, erg belangrijk. Samen het 
geloof beleven. Ik verheug mij samen 
met u te Eucharistie te mogen vieren. 
De plaats waar wij Christus mogen 
ontmoeten. Maar kerk zijn, gaat verder 
dan het kerkgebouw. Het is het vormen 
van een gemeenschap met Christus aan 
het hoofd. Vrijwilligers zijn van groot 
belang voor onze kerk. Pastoors kunnen 
onmogelijk alleen kerk zijn en alleen het 
werk doen. Pastoor zijn, wil zeggen dat 
je herder mag zijn van een parochie. 
Dat mensen van deze parochie samen 
met de pastoor op weg gaan om die 
blijde boodschap in hun gemeenschap 
gestalte te geven. Samen zorgen voor 
een levendige gemeenschap waar 
anderen zich geroepen kunnen voelen 
om hier ook aan deel te nemen.  
 
Op 12 februari was mijn installatie tot 
pastoor in de kerk van Oud Caberg.  

Het was een mooie sfeervolle viering, 
waar ik mij zeer welkom voelde.  
CƛƧƴ ƻƳ ƛƴ ȊƻΩƴ ƎŜƳŜŜƴǎŎƘŀǇ ǘŜ ƳƻƎŜƴ 
beginnen als pastoor. Voor de receptie 
na de viering was veel belangstelling, 
waarvoor mijn dank. Inmiddels woon ik 
een maand in Oud Caberg en heb al 
hele mooie ontmoetingen gehad. 
Ik hoop dat dit zich mag voortzetten.  
 
 
Donderdag 18 mei 2017 
 
Beste parochianen, 
 
Natuurlijk gaan wij ook 
dit jaar weer op 
bedevaart naar 
Banneux, vanuit 
Maastricht. Hier zullen wij samen de 
mis vieren en brengen wij een bezoek 
aan de plaats waar Maria is 
verschenen. Ze wordt hier vereerd met 
de titel: de Maagd der Armen  
  
Opgave en info bij: 
Pastoor R. Schols, van Akenweg 61, 
secretariaat, Schellingruwe 84 b 
  
Vertrek:  
Oud Caberg 08.45 uur; Malberg  08.55 
uur; Pottenberg 09.10 uur. 
  
Terug: +/- 18.30 uur. YƻǎǘŜƴΥ ϵ онΦлл  
inclusief warme maaltijd. 
 

Hopelijk gaan we ook weer dit keer met 
velen naar Maria. 
 

Pastoor R. Schols 
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Persbericht Assisi 2017:  
 
CǊŀƴŎƛǎŎǳǎ ōƭƛƧŦǘ ΨƘƻǘΩΗ 9Ŝƴ ōƛƧȊƻƴŘŜǊŜ 
heilige. De beste manier om hem te 
leren kennen is misschien toch met de 
voeten in Umbrië waar hij zelf rondtrok. 
Tot op vandaag bewonen zijn broeders 
die plekken, waar Franciscus 
geschiedenis heeft geschreven. Al vele 
jaren organiseer ik, zelf Franciscaan, met 
veel vreugde elk jaar weer een voettocht 
in het voetspoor van Franciscus van 
Assisi. Het is steeds weer opnieuw een 
verrassende ontmoeting met deze 
heraut van de vrede. Dit jaar is de tocht 
van 4 tot en met 18 juli. Er zijn 9 
wandeldagen. We trekken van klooster 
naar klooster en leggen ongeveer 180 km 
af. Het is voor een geoefende wandelaar 
ŘƛŜ ƴƛŜǘ ōŀƴƎ ƛǎ ǾƻƻǊ ΨōŀŎƪ ǘƻ ōŀǎƛŎǎΩΦ 
 
Voor meer informatie over deze tocht 
kunt u contact opnemen met mij, Mattie 
Jeukens ofm, gids en begeleider van deze 
tocht en franciscaan, te bereiken via de 
pastorie Edisonstraat 2 6224 GK 
Maastricht, Wittevrouwenveld, tel, 043 
3634348 of per mail 
jmpp.jeukens@planet.nl. Zie ook 
www.franciscaansevoettochten.nl  
 
Voor informatie mail of bel met mij. 
 

  

Heiligdomsvaart 2018 
 
Maastricht maakt zich op voor de 
Heiligdomsvaart in 2018. Allerlei 
commissies en werkgroepen zijn al 
sinds vorig jaar bezig om van deze 
Heiligdomsvaart iets moois te maken.  
Dit Heiligdomsvaartjaar willen wij 
plechtig openen bij het begin van de 
Servaasweek en wel op zaterdag 6 mei 
2017. Om 16 uur beginnen wij met een 
korte dienst in de Sint Martinuskerk aan 
de Rechtstraat. Daarna zullen wij in een 
plechtige stoet pelgrimeren naar de 
Sint Servaas. Wij willen aan de stad 
laten zien dat de Heiligdomsvaart eraan 
komt en wij trekken op naar zijn Graf. 
De Broederschap, het Dragersgilde en 
de Vereniging het Graf van Sint Servaas 
zullen meelopen, evenals ALLE 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor 

deze HDV. Harmonie Kunst door 
Oefening zal de stoet openen. 
Vanaf mei zal de Heiligdomsvaart zich 
laten zien aan de stad. Dat kan zijn via 
allerlei activiteiten in een van de 
parochies van het dekenaat. Maar ook 
zal er iedere laatste zondag van de 
maand een gastkoor/harmonie zijn 
uitgenodigd in de basiliek om dit 
Heiligdomsvaartjaar extra in de 
schijnwerpers te zetten. 
Het thema van de heiligdomsvaart is: 
Doe goed, en zie niet om!  
De barmhartigheid staat centraal. 
Dit thema willen wij ook handen en 
voeten geven door het opzetten van 
een Hulp in Praktijkproject. We zijn er al 
een hele tijd mee bezig en alle 
parochies van het dekenaat zijn 
uitgenodigd om hier aan mee te doen. 
Momenteel gaan we het project starten 
met de Onze Lieve Vrouwebasiliek, de 
Sint Jan en de Sint Servaasbasiliek. Via 
de media zult u hiervan op de hoogte 
gehouden worden. 
www. heiligdomsvaartmaastricht.nl 
 
Alain Hendrikx,  
voorzitter Pelgrimages en Vieringen 
 
 

Thematiek Heiligdomsvaart 2018  
  

DOE WEL EN ZIE NIET OM  
  
ΨWeest barmhartig zoals uw Vader 
barmhartig isΩ  Lc. 6,36  
  

Eventuele andere benamingen 
betreffende het thema: 

Doe het goede en kijk niet om 
Doe het goede en voorwaarts 

Ik geef om jou 
Omzien naar de ander 

Wat hebben wij met elkaar? 
Ik hoef toch niet op mijn broer te 

passen? 
Ben ik dan de hoeder van mijn 

broeder?  
  

 

Het thema:  
 

Enkele woorden slechts.  
Een spreuk.  
Gemakkelijk te onthouden.  
Het thema staat voor een 
opdracht: barmhartigheid handen 
en voeten geven.  

Op maandag 13 maart jl. werden door Deken Dautzenberg, de 
volgende kerkbestuursleden geïnstalleerd in het bijzijn van hun 
pastoors, dhr. Schmeitz, Mevr. Brans Brabant-Schiffer, dhr. Smeets 
en Mevr. Schins-van Luijtelaar. 

 

mailto:jmpp.jeukens@planet.nl
http://www.franciscaansevoettochten.nl/


 
 

 

P
a

g
in

a
 D
ri
e
ë
n

v
e

e
rt

ig
st

e
 j
a

a
rg

a
n

g
, 

n
u

m
m

e
r 

1
, 

v
o

o
rj
a

a
r 

2
0

1
7

 

7 

 

 Het thema wordt door de ondertitel 
verankerd in de H. Schrift met een tekst 
uit Lc. 6,36. De laatste drie 
verwoordingen van het thema 
refereren aan Gen. 4,9  
  
1. Aanleiding tot dit thema en 

inhoudelijkheid van dit motto - 
homilie van de bisschop rondom 
feestdag St. Servaas - toespraak 
van de paus over de 
barmhartigheid  

  
In zijn homilie in de St. Servaasbasiliek 
bij gelegenheid van het St. Servaasfeest 
2015 op zondag 17 mei zei de Bisschop 
van Roermond Mgr. Frans Wiertz het 
navolgende: ΨVan oudsher stoelt de 
Kerk op drie pijlers: leren, vieren en 
dienen. Leren is katechese geven. Het 
geloof verwoorden en overdragen. Dat 
wordt al snel als belerend ervaren en 
daar staat in onze tijd niet iedereen 
voor open. Je moet eerst geloven met 
het hart en dan met het verstand. 
Vieren is liturgie. Op bijzondere 
momenten, zoals vandaag hier in 
Maastricht met deze stralende 
sacramentsprocessie, spreekt dat velen 
aan. En ook op scharniermomenten in 
het leven vinden mensen daarin steun. 
Bij overlijden, doop of jubilea. Maar 
niet iedereen is elke dag of elke week in 
staat om mee te vieren. Maar wat 
niemand onberoerd kan laten is de zorg 
voor onze naaste. Dienen, diaconie, is 
een pijler van de Kerk die - mede 
dankzij paus Franciscus ς vele harten 
opent. De Kerk van de 21e eeuw hoort 
een barmhartige en dienstbare Kerk te 
zijn.  
   
Concrete hulp bieden aan een mens in 
nood, is evenzeer Gods liefde uitdragen 
als leren en vieren. Als ik om mij heen 
kijk en zie hoeveel mensen aan 
mantelzorg doen, geld geven voor een 
ramp zoals in Nepal, zich inzetten voor 
een buurtvereniging, voor sport- en 
muziekverenigingen zie ik de 
naastenliefde waartoe Christus oproept 
op veel plekken bloeien. Als de Kerk ons 
lief is, als wij Christus echt willen 
navolgen, dan mogen we het leren en 
het vieren niet vergeten. Maar op de 
allereerste plaats mogen we te 
herkennen zijn aan de oprechte zorg 
voor onze naaste. ΨGod is liefdeΩ, lezen 
we bij Johannes. ΨWie in de liefde 

woont, woont in God en God is met 
hemΩ Ψ.  
  
De Kerk stoelt inderdaad op deze drie 
pijlers: leren, vieren en dienen. 
Nagenoeg stoelt ook iedere 
Heiligdomsvaart op deze pijlers. Er zijn 
momenten van geloofsoverdracht, 
waarbij tijdgenoten genodigd worden 
de vreugde te ontdekken persoonlijk 
door God bemind te worden; er zijn 
momenten om het geloof te vieren en 
momenten om ons gebed en ons 
handelen nauw met elkaar te verbinden 
door concrete daden te stellen en 
armen, zieken en hulpbehoevenden bij 
de Heiligdomsvaart te betrekken ofwel 
aan de andere kant meer aandacht aan 
hen te schenken. Dit laatste wil de 
Heiligdomsvaart 2018 uitdrukkelijk voor 
het voetlicht halen. Paus Franciscus laat 
niet na ons op te roepen in doen en 
laten te getuigen van het Evangelie.  
  
- barmhartigheid: samenvatting van 
WŜȊǳǎΩ ƭŜŜǊΦ  
  
Zo sprak Franciscus tijdens de algemene 
audiëntie van 10 september 2014: ΨHet 
belangrijkste in het Evangelie is de 
barmhartigheid. God heeft zijn Zoon 
gezonden. God is mens geworden om 
ons te redden, dat wil zeggen om ons 
zijn erbarmen te schenken. Jezus zegt 
het duidelijk als hij voor zijn leerlingen 
zijn leer samenvat: ΨWeest barmhartig 
zoals jullie Vader barmhartig isΩ(Lc. 
6,36). En dus handelt de Kerk als Jezus. 
De Kerk leert ons de hongerigen en 
doorstigen te eten te geven en te laven, 
de naakten te kleden. En hoe doen zij 
dat? Zij doet dat naar het voorbeeld 
van de vele heiligen die dat op een 
voorbeeldige wijze hebben gedaan; 
maar zij doet het ook naar het 
voorbeeld van zoveel vaders en 
moeders die aan hun kinderen leren dat 
wat wij teveel hebben, moet gaan naar 
degenen die het meest noodzakelijke 
moeten missen. Onze moeder de Kerk 
leert ons de zieken bij te staan. Er zijn 
zoveel heiligen die Jezus op deze 
manier hebben gediend, En zoveel 
gewone mannen en vrouwen brengen 
dit werk van barmhartigheid dagelijks in 
praktijk in een ziekenhuiskamer, of in 
een verzorgingstehuis, of in hun eigen 
huis waarin zij een zieke verzorgen. 
Onze moeder de Kerk leert ons de 
gevangenen bij te staan. Wij kunnen 

allemaal zondigen en hetzelfde doen, 
fouten maken in het leven. Hij of zij is 
niet slechter dan jij of ik! Onze moeder 
de Kerk leert ons hen die verlaten zijn 
en alleen moeten sterven bij te staan. 
Op die manier is de Kerk moeder, door 
haar kinderen de werken van 
barmhartigheid te leren. Zij heeft deze 
weg geleerd van Jezus, zij heeft geleerd 
dat dit essentieel is voor onze redding. 
Om de wereld ten goede te veranderen 
moeten we ook goed doen aan degene 
die niet in staat is om iets terug te 
geven, zoals de Vader heeft gedaan met 
ons, door ons Jezus te geven. Hoeveel 
hebben wij betaald voor onze 
verlossing? Niets, het was allemaal 
gratis. Goed doen zonder te 
verwachten dat je er iets voor 
terugkrijgt. Dat heeft de Vader met ons 
gedaan en wij moeten hetzelfde doen. 
Doe het goede en voorwaarts!Ω.  
  
2. Mogelijkheden tot uitwerking van 

dit thema  
  
a) Het thema ΨDoe wel en zie niet omΩ is 
zowel voor gelovigen als anders- ofwel 
niet-gelovigen een thema om op te 
pakken. Het is in de breedste zin van 
het woord een thema dat én 
oecumenisch én interreligieus van aard 
is. Gelovige mensen zullen het in de H. 
Schrift verankeren terwijl 
andersdenkenden ermee kunnen 
werken vanuit humane motieven.  
  
b) Het thema geeft gelegenheid tot 
ontmoeting. Niet alleen katholieken zijn 
geroepen het goede te doen. Ook de 
andere christenen, ook de moslims en 
ook de atheïsten: als allen in eigen kring 
het goede doen voor anderen, zullen 
we elkaar daarin ontmoeten. Elkaar 
ontmoeten in het doen van het goede. 
Misschien bouwen we dan beetje bij 
beetje een cultuur van ontmoeting op.  
  
c) Het thema biedt gelegenheid allen 
die werken aan het welzijn van anderen 
in de Maastrichtse/Limburgse 
samenleving erbij te betrekken.   
Je zou deze en gene 
groepering/instelling kunnen vragen 
zich te presenteren bij een 
gebedsdienst of bij een treffen rond de 
Noodkist, al dan niet biddend. In de 
reliekenstoet zou je hedendaagse 
welzijnsinstellingen kunnen vragen hun 
werk kenbaar uit te dragen.  



 
 

 

P
a

g
in

a
 D
ri
e
ë
n

v
e

e
rt

ig
st

e
 j
a

a
rg

a
n

g
, 

n
u

m
m

e
r 

1
, 

v
o

o
rj
a

a
r 

2
0

1
7

 

8 

 

 d) In de ons toekomende tijd zou een 
groepje mensen de hedendaagse 
Ψwerken van barmhartigheidΩ in onze 
stad moeten traceren. Tevens 
voorzichtig navragen of men genegen is 
te participeren aan de Heiligdomsvaart 
van 2018.  
  
e) Tijdens de Heiligdomsvaart een 
markt organiseren van allerlei 
instellingen die Ψde barmhartigheidΩ een 
gezicht geven. Naast de ellende in deze 
wereld waardoor je de hoop zou 
verliezen op betere tijden, zijn er zoveel 
goede initiatieven die licht brengen en 
verlichting! Hoop geven aan wie 
ΨzwartkijkerΩ zijn!  
  
f) De Maastrichtse parochies uitnodigen 
rondom hun patroonheilige een markt 
te organiseren van hoe nu aan 
barmhartigheid gewerkt wordt in de 
parochie.  
  
g) Bezien of het Bestuur van de 
Heiligdomsvaart een (welzijns)project 
ten doop kan houden dat na de 
Heiligdomsvaart een zichtbare 
herinnering blijft aan de HDV 2018.  
  
Mathieu Hanneman Pastoor-Deken 

Mei 2015 (�{ 2016 ) 
 

Stichting 1866-2016 
In Kunst& Kitsch 
 

Stichting 1866-2016, de stichting 
opgericht om fondsen te werven voor 
de restauratie van het interieur van de 
St.Walburgakerk in Amby-Maastricht 
zodat het gebouw als cultureel erfgoed 
van Amby behouden blijft, gaat 
ƎŜŘǳǊŜƴŘŜ с ƳŀŀƴŘŜƴ Ψƪǳƴǘ ϧ ƪƛǘǎŎƘΩ 
te koop aanbieden.  
Vanaf zaterdag 11 maart zal gedurende 
с ƳŀŀƴŘŜƴ ŜƭƪŜ ȊŀǘŜǊŘŀƎ Ψƪǳƴǎǘ ϧ 
YƛǘǎŎƘΩ ter verkoop worden aangeboden 
in de pop-up store in het op dit 

moment leegstaande winkelpand van 
schoenenservice Jos Heinemans aan de 
Ambyerstraat Noord 7. 
Schoenenservice Jos Heinemans heeft 
gedurende deze periode en zo lang het 
niet verhuurd is, het winkelpand 
belangeloos ter beschikking gesteld aan 
de stichting. Een mooie wijze van 
sponsoring waar stichting 1866-2016 
natuurlijk heel blij mee is. 
 
Assortiment 
 
Het betreft artikelen die belangeloos 
zijn aangeboden door particulieren, 
organisaties en bedrijven aan Stichting 
1866-2016. De stichting mag deze 
artikelen vervolgens verkopen om met 
de opbrengst geld binnen te brengen 
voor de doelstelling van de stichting.  
 
Wat kunt u hier zoals vinden? Het 
Wordt dus geen kringloopwinkel en ook 
geen overdekte rommelmarkt. 
Wasmachines, fietsen, meubel en oude 
elektra zult u bij ons vinden. Wat dan 
wel? U zult hier vooral kwalitatief 
goede spullen aantreffen zoals 
schilderijen, en andere kunst, een 
beperkt aantal retro artikelen, mooie 
sieraden en diverse curiositeiten. 
Kortom het gaat zeer de moeite waard 
zijn om eens een kijkje te nemen in de 
pop-up store aan de Ambyerstraat 
Noord 7. 
 
Gedurende de looptijd van deze actie 
kunt u natuurlijk ook altijd artikelen ter 
verkoop schenken of aanbieden aan de 
stichting. Er wordt dan bij de inname 
goede afspraken gemaakt over wat er 
met het aangebodene moet gebeuren 
indien het niet verkocht wordt. 
Stichting 1866-2016 werkt hierbij 
samen met Scouting Amby en haar 
jaarlijkse rommelmarkt. 
 
Openingstijden 
Openingstijden verkoop: 
Zaterdag 11 maart t/m zaterdag 2 
september 2017 van 10:00 tot 13:30 
uur. 
 
Openingstijden aanbieden: 
Zaterdag 11 maart t/m zaterdag 26 
augustus 2017 van 10:00 tot 13:30 uur, 
of na telefonische afspraak via 
telefoonnummer 0652497977 of e-mail 
pmjkeijmis@telfort.nl  
(Piet Keijmis). 

Adres Pop-up store: 
Ambyerstraat Noord 7 
6225EA Maastricht 
 
Steun 
Wilt u Stichting 1866-2016 steunen?  
Dit kan ook door uw bijdrage over te 
maken op rekeningnummer NL39RBRB 
0929300556 ten name van Stichting 
1866-2016. Voor meer informatie kunt 
u natuurlijk ook altijd onze website 
bezoeken op www.stichting 1866-
2016.nl of onze Facebook pagina.  
 
 

Zondag 14 mei, de dag van 
het feest van Sint Servaas, 
trekt de stadsprocessie 
door de binnenstad van 
Maastricht 

Het Processiecomité verzorgt deze jaarlijkse 
processie. Met dit oude gebruik wordt 
gesymboliseerd dat het leven een tocht is, 
waarin het Jezus is die met de mens mee 
trekt. 
Tijdens de processie geven tal van 
groeperingen en verenigingen acte de 
présence. Er wordt vertrokken vanuit de 
Basiliek van Sint Servaas en de processie 
eindigt in de Basiliek van Onze Lieve Vrouw 
'Sterre der Zee'. 
 
Voorafgaand aan deze processie is er om 
10.00 uur een Plechtige Eucharistieviering in 
de Sint Servaasbasiliek.  


